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Engelmundusstraat 

Straatnaam vastgesteld bij raadsbesluit nr. 6 dd. 7 September 1948. Tevens werd als 
onderdeel va hetzelfde raadsbesluit de naam Engelmundusweg ingetrokken. Deze 
weg - waarvan de naam per raadsbesluit van 21 juli 1903 was vastgesteld - liep 
tussen de Velserduinweg en de Zeeweg, parallel aan de Kalverstraat en de 
Willemsbeekweg en volgde ongeveer het tracé van de huidige Strengholtstraat. De 
Engelmundusweg is verdwenen bij de afbraak tijdens en wederopbouw na WO ll. 

Engelmundus was een heilige, afkomstig uit Engeland en vermoedelijk uit christelijke 
ouders van Friese afkomst. Hij was bij het St. H. Abt van S. Benedictus orde. Hij zou 
in 719 naar Holland zijn overgestoken. Na het vertrek van Willibrord werd hij belast 
met de dagelijkse leiding van de parochie van de Christelijke gemeente in Velsen. 
Het verhaal gaat dat Engelmundus door zijn gebied een waterbron deed ontspringen 
die later de naam Engelmundusbeek kreeg. Ook zou hij meerdere geneeskrachtige 
wonderen hebben verricht ter genezing van lijders aan keel en mondziekten. 
Hierdoor ontstond een bedevaart naar Velsen. Die ondanks strenge plakkaten tot de 
1 ae eeuw bleef bestaan. De eerst geschreven naamsaanduiding dateert uit de 
tweede helft van de 1 se eeuw voor het eerst genoemd als patroonheilige van Velsen. 
Engelmundus werd beschouwd als de apostel van de Hollandse zeekust. Of de 
apostel van Zuid Kennemerland. 
Over de waarde van de gegevens over hem hangt een mysterieuze waas. Hij stierf 
aan de koorts en werd op 1 februari 720 in Velsen begraven. Bisschop Balderik zou 
in 977 de stoffelijke resten hebben gevonden. Deze vereerde relikwieën, onder meer 
een gouden hoofd, schijnen in bewaring te zijn gegeven aan de hervormingsgezinde 
baljuw Hendrik van Brederode. Later zouden ze in de kathedraal van Haarlem zijn 
bewaard. Daarna zijn ze helaas spoorloos. De kerk in oud Velsen werd naar hem 
vernoemd. Later werden de katholieke gemeente min of meer verdrongen naar 
Driehuis waar ook de kerk naar hem vernoemd werd. De naam dag die naar 
Engelmundus genoemd is pas in 1640 op 21 Juni vastgesteld in het bisdom 
Haarlem. 

De Engelmundusstraat is de verbindingsweg tussen de Lange Nieuwstraat 
( Velserduinplein, toch?) en de Willemsbeekweg. Het is een vrij korte straat met aan 
de even kant was vanaf de Willemsbeekweg de rijwielzaak van Donker die nu ook al 
weer een andere bestemming heeft. Daarnaast zat de melkboer wat nu een ijswinkel 
is geworden .. Op no 24 woonde T. Sinjewel die meubelhersteller was bij de firma 
Nederland. Hij was ook speler op de grote trom bij de IJmuider Harmonie. Hier boven 
startte op de tweede verdieping in 1965 H.R. Bolland zijn gezin. Later werd deze 
ruimte een handenarbeidwinkel .. Dan nog twee woonhuizen en een parkeerplaats 
langs de Lange Nieuwstraat. Op deze parkeerplaats staat nu een groot flatgebouw. 
Aan de overkant staan enkele woonhuizen. 

Met dank aan de Werkgroep Straatnamen Onderzoek van de Historische Kring 
Velsen. Contactpersoon van de werkgroep is Erik Baalbergen, e-mail: 
velisena@quicknet.nl, website www.hier.is/velisena 
Bronnen: "Kroniek van Driehuis': S. Rolle, 1994; "Driehuis", S. Rolle, 1974-75; 
Elsevier Encyclopedie; persoonlijke memories H.R. Bolland 
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