Straat in beeld nr. 28

Valeriuslaan

Rbsl: 25 november 1958 nr.10

Genoemd naar Adriaen Valerius 15757-1625

Van Adriaen Valerius weet men dat deze is geboren ca. 1575 in Middelburg maar zijn
precieze geboortedatum is niet bekend. De familie was van franse afkomst (Valéry)
en z'n vader Francois Valéry heeft waarschijnlijk een militaire functie gehad bij het
beleg van Middelburg in 1572. Later werd deze klerk bij de schutterij en daarna
notaris. Adriaen volgde de voetsporen van zijn vader. Hij was net als z'n vader zeer
muzikaal en speelde al op jonge leeftijd orgel. Hij werd in 1592 klerk bij de
burgemeester van Veere Pieter van Reigersbergh. Deze was weer de vader van
Maria van Reigersbergh die later in het huwelijk zou treden met Hugo de Groot (van
de bekende boekenkist). Adriaen werd in 1598 door de Staten Generaal aangesteld
als “controleur van de convooien en licenten van Vere” en in 1606 ontvanger van de
convooi- en licentgelden. Ook werd hij in dat jaar door de staten van Zeeland
toegelaten tot het notarisambt. Hij werd een welgesteld en tamelijk machtig man in
de welvarende stad Veere en trouwde in 1598 met de burgemeestersdochter
Elisabeth Bouwens Adriaensdr. Uit dit huwelijk werden behalve enkele jonggestorven
kinderen een zoon (Francois in 1604) en twee dochters (Catharina in 1610 en
Margarita in 1613) geboren. Z’'n vrouw Elisabeth overleed in 1619.

In 1621 hertrouwde Adriaen met de in Middelburg wonende Christina Adriaensdr. en
kreeg bij haar nog twee kinderen, een dochter Elisabeth (1622) en een zoontje
Adriaen (1624). Op 27 januari 1625 te Veere stierf Adriaen in de kracht van z'n leven.
Hij werd in het zelfde graf begraven waarin ook zijn overleden vrouw en z’'n jong
gestorven kinderen en z'n schoonouders rusten. Later is ook z’n zoon Francois in dit
graf bijgezet. Tijdens z'n leven is Adriaen de tekstdichter van vele bekende (oud)
nederlandse liederen. Hij schreef 0.a. de tekst van het Wilhelmus en van diverse
“geuzenliederen w.o. “Merck toch hoe Sterck” en “Waer dat men sich al wend of
keerd “, en tevens vele geestelijke liederen die na zijn dood werden gebundeld en in
1626 uitgegeven onder de naam “Nederlandtsche Gedenck-Clanck”. In het Liedboek
voor de Kerken staan diverse van gezangen (nrs. 276, 320, 411 t/m 418) die
vandaag de dag nog gezongen worden in de kerken.

Op 25 november 1958 werd per raadsbesluit de naam Valeriuslaan toegekend aan
een deel van een reeds bestaande weg nl. de Zeeweg. Deze liep vanuit IJmuiden
naar Driehuis tot aan de Driehuizerkerkweg. Met de aanleg van de Velsertunnel
werd een nieuw stuk spoorweg aangelegd dat zich in Santpoort van het bestaande
spoor naar IJmuiden afsplitste en door de Velsertunnel naar Beverwijk liep. Hierdoor
werd de voor het scheepvaartverkeer lastige spoorbrug over het Noordzeekanaal
overbodig en later in 1958 afgebroken. In dit nieuwe stuk spoorlijn werd bij Driehuis
een viaduct opgenomen en werd hiermee, vanaf de verlegde spoorwegovergang Dbij
halte Zeeweg, de Waterloolaan en het reeds bestaande stuk Van den Vondellaan,
een nieuwe toegangsweg naar Santpoort gecreéerd. Hierdoor werd het noodzakelijk
dit wegdeel te herbenoemen. Dit werd toen dus Valeriuslaan. Voor die tijd was dit
deel van de oude Zeeweg een deel van de dorpskern van Driehuis met verschillende
winkels. O.a. een kruidenierswinkel later met drogisterij (Oudendijk, nu



Bloemsierkunst Arabesque ) met daartegenover een drankwinkel (De Geus, nu de
bar-bistro van Stuy), een groentenzaak (Siem Voet, later Graaman en nu
kinderopvang), een slagerij (Kok), een bakker (Portegies) , een sigarenzaak ( Wim
Koks, daarvoor nog tijdelijk de melkwinkel van Leering), een bloemenwinkel met
daarachter een kleine kwekerij met kas (Gozeling) en op de hoek van de De
Genestetlaan de melkzaak (Leering later Sonius). Vrijwel al deze panden zijn nu
omgebouwd tot woonhuis.

Bronnen: Internet: oa: Artikel van P.J. Meertens:Archief Kennemerland
“Kroniek van Driehuis”, Siebe Rolle, 1994.
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